
Halte 5: de kerk van Berlingen 

 

Professor Volksverhaal   

We staan hier nu in het centrum van Berlingen, een van de kleinere 

deelgemeentes van Wellen. Berlingen had weinig te maken met de 

Bokkenrijders MAAR in Berlingen werden wel eigenaardige verhalen verteld.  

 

Wel… een zekere Gust uit Berlingen, die dicht bij het kerkhof woonde, 

wandelde op een avond eens naar huis. Hij was licht beschonken. Hij werd 

gevolgd door twee miauwende katten. En toen de man thuis was, hoorde hij 

een zeug met een ketting door de beek lopen. Daarop stond de man op, 

nam zijn geweer en schoot door het sleutelgat naar de zeug. Die verdween 

als sneeuw voor de zon. Het volgende ogenblik stond het huis van de man in 

brand. Gelukkig kon hij de vlammen tijdig blussen met wijwater want hij 

woonde vlak langs de kerk. “Daar zat de duivel voor iets tussen”, dacht hij. 

 

In het centrum van het dorp was ook een bron en die noemde men de Sint-

Agathabron. Het water van die bron is in de zomer ijskoud en tijdens de winter 

warm. Op een dag vond men in de kerk het beeld van Sint-Agatha, met 

modder en met vuil besmeurd. Het beeld was uit eigen beweging tot bij de 

bron gegaan en sindsdien werd deze bron de Sint-Agathabron genoemd. De 

weg waarover het beeld had gelopen werd, uiteraard, de Sint-Agathaweg 

genoemd.  

 


